
Carnavalstraining

                          Vrijdag 1 maart, de carnavalstraining 
                           was een leuke training.
                           We hadden een toffe peer, een rijke 
                            dame, een paar sterke dames erbij 
                            van ninja tot piraat en er liepen ook 
wat superhelden rond, we kregen versterking van de
minions. Allemaal karateka’s 
sommige verkleed, sommige
gewoon als zichzelf. 
We hadden hard gewerkt, plezier
gemaakt, samen gewerkt.
Een echte kyokushin-carnavals-training

           Volgende week is er geen training in Budel. 
Op Woensdag 6 maart is er wel trainen in Eindhoven!
                  Fijne carnaval - vakantie,
                                   Osu 
                                          Alaaf
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